‘De Koning leeft!’

Programma Pasen Bijbeluur
Eerste paasdag, zondag 31 maart 2024 — 15.30 uur
In de Dorpskerk te Woudenberg

Thema: ‘De Koning leeft!’

Samen zingen: Wij vieren feest

Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan! (couplet 2x)

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.

Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid.

Refrein:

Dus zing ik: Halleluja,

prijs de Heer, prijs Zijn grote naam.

En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning.
Jezus is opgestaan!

Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde beuvrijd.

Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid

Refrein 2x
Jezus is opgestaan!

Welkom (Lynn)



3. Gebed Wij zijn onderweg als pelgrims,

vinden bij elkaar houvast.
4. Samen zingen: Psalm 118 vers 1 en 14 Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen: "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.

Gij zijt mijn God, U zal ik loven, Al mijn leeftocht met je delen

Verhogen Uwe majesteit; tot de reis ten einde is.

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;

U prijz' ik tot in eeuwigheid. Dan zal het volmaakte komen

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;

Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

5. Uitleg thema's ‘Dienaar en Koning’ en ‘De Koning leeft! 7. Kinderen groep l1en?2 zeggen Johannes 20: 16 op:
(Juliét, Saar en Lisa) Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem:
Rabboeni; dat betekent: Meester.
6. Kinderen zingen: Themalied (OTH 374)
8. Groep 3 en 4 zingen: Als je gelooft in de Here Jezus (OTH 476)

Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn. Als je gelooft in de Here Jezus,
Bid dat ik genade vind, dat dan komt er vrede in je hart.
jij het ook voor mij kunt zijn. Als je gelooft in de Here Jezus,

dan komt er vrede in je hart.



Vrede voor jou en iedereen De steenis weg

en voor de wereld om ons heen. De steen is weg
Vrede voor jou en iedereen De weg is vrij
en voor de wereld om ons heen. De weg is vrij
Het graf is leeg
9. Gesprekje over Pasen (Julian, Milan, Gideon, Lieke) Het graf is leeg
De pijn voorbij
10. Voorlezen Bijbelverhaal: de Koning leeft! (Florian) De pijn voorbij

Want Jezus leeft
En de steen is weg weg
Helemaal weg

12. Declamatie groep 3 en 4 (Madeleine, Jolien, Eva en Daniél)

Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!’;
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.

Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;

ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.

11. Groep 1 en 2 zingen: De steen is weg
Hoe zou ik delen in zijn loon,

Een steen op het graf de zege die Hij heeft behaald?
Die kan er niet af Maar dit weet ik met heel mijn hart:
ledereen treurt zijn offer heeft mijn schuld betaald.

(ledereen treurt)

Maar kijk ‘es wat er is gebeurd
Kijk ‘es wat er is gebeurd



13. Samen zingen: Omdat Hij leeft

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.

Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.

En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

Because He lives, | can face tomorrow.
Because He lives, my fear is gone.
Because | know, He holds the future.

And life is worth the living, just because He lives.

14. Collecte en informatie over onze spaardoelen.
(Thomas, Luuk, Rosa-Lynn, Anna)
Ook mogelijk via de apostelapp

Maak het verhaal af

-> Kies uit de volgende woorden: blij, weg, steen, Maria, Petrus, graf, twee, huilt, Jezus.

Op de eerste dag van de week loopt naar het graf van Jezus.
Als ze bij het graf komt, ziet ze dat de is weggerold.

en Johannes.

Hoe kan dat nu? Snel loopt ze weg. Ze haalt

Petrus en Johannes gaan het in.
Maria niet. Zij blijft buiten staan en

Dan kijkt ze ook in het graf. Ze ziet engelen.

Eén engel vraagt: Waarom huilt u?
Maria zegt: de Heere is !
Als ze het graf uit gaat, komt ze een Man tegen.

Ze is zo verdrietig dat ze niet ziet dat het is.

Dan noemt Jezus haar naam: Maria!
Opeens ziet ze het: dat is Jezus!

Ze valt op haar knieén en zegt: Meester!
Maria is wat Jezus leeft.

15. Groep 5 en 6 zingen: Zegekroon (341)

U zult altijd voor ons strijden;

U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn Helper en Beschermer,

U, mijn Redder en mijn Vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met Uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein:

Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem,

Die de wereld verwon.

U zult altijd voor ons pleiten;

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias,

Die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.

(Refrein)

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon

16. Dankgebed

17. Slotlied samen zingen: U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.






